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De Dollert + Midwolda: Mercy Ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen door
middel van medische programma’s en training & voorlichting. In veel
ontwikkelingslanden is de medische zorg niet toereikend. Mercy Ships
vaart met speciale schepen naar deze landen en biedt hulp. Zo herstellen
ze bijvoorbeeld littekens door zeer ernstige brandwonden, sluiten ze
gespleten lippen en verhemeltes, voeren ze oogoperaties uit en bieden
hulp bij klompvoeten. Op www.mercyships.nl/over-mercy-ships/onze-
programmas/ vindt u een compleet overzicht van alle medische hulp die
zij verlenen. Daarnaast leiden ze ter plaatse ook medici op, zodat de hulp
door kan gaan als het schip verder vaart.

Meeden: De Wilde Ganzen

Om wereldwijd armoede aan te pakken, steunt Wilde Ganzen projecten
die zijn opgezet door de mensen zelf met hulp van organisaties uit hun
omgeving. Jaarlijks worden honderden kleinschalige projecten gesteund
met geld, advies, expertise en ons netwerk. Voor een blijvend resultaat
maakt Wilde Ganzen zich sterk voor duurzaamheid en zelfredzaamheid
van mensen en die organisaties in uit hun omgeving.

Scheemda: Leger des Heils — korps Winschoten

Korps Winschoten maakt deel uit van het Leger des Heils in Nederland,
kerkgenootschap en organisatie voor maatschappelijke dienstverlening.
ledereen is welkom! Loop gerust binnen voor een kopje koffie. Het Leger
des Heils, locatie Winschoten bevindt zich op Dr. D. Bossstraat 16.

Het Leger des Heils is actief op allerlei terreinen: er wordt professionele
zorg verleent, er is een buurthuiskamer, er zijn kinder- en
jeugdactiviteiten, mensen worden geholpen die als gevolg van extreme
omstandigheden in de knel komen, er wordt tweedehands kleding
verzameld, lokaal, nationaal en internationaal is er strijdt tegen armoede
en onrecht.



Winschoten: Noodhulp voor viuchtelingen uit Soedan

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp.
Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn
omgekomen, miljoenen mensen worstelen om iedere dag te overleven en
miljoenen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land of zijn naar het
buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk
in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen
schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto’s
water dat men opslaat in waterzakken. leder gezin krijgt een jerrycan,
emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je
handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen
voorkomen. Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp het
noodhulpwerk van organisaties in Soedan.
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